
Het ijs is bereid volgens Ita-
liaanse traditie met verse en 
natuurlijke producten.”Ons 
ambachtelijke ijs is exclusief 
en zal dus in een straal van 
25 kilometer ook niet ver-
kocht gaan worden. Daarbij 
wordt zelfs de slagroom vers 
bereid en hebben we als ex-
traatje vers fruit.”
Sinds vorige week is het 
gezellige familiezaakje ge-
opend en het loopt inmid-
dels al storm. Niet gek met 
zo’n aanbod. De IJspoort 
heeft in totaal 33 smaken 
ijs, waarvan er steeds 24 
in de vitrine liggen. “Ook is 
er speciaal kinderijs zoals 
kauwgumijs en Hello Kitty. 
Voor de allerkleinste heb-
ben wij zelfs een hele spe-
ciale actie, maar dat kunt u 
beter zelf komen bekijken 
en proberen….. met uw 
kind(eren).”

De toeloop is prima, aange-
zien het topje van Sweikhui-
zen een drukbezochte loca-
tie is temidden van fiets- en 
wandelpaden. De IJspoort 
is elke vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend van 12.00 

tot 20.00 uur. Bij mooi weer  
ook een uurtje langer. Ook 
voor eidereen die geen 
melkproducten mag eten, 
heeft de IJspoort genoeg te 
bieden in de vorm van sor-
betijs. Dat is namelijk vol-
ledig gemaakt van vruchten 
en (suiker)water. 

Voor beste schepijs van Geleen 
e.o. moet je in Sweikhuizen zijn

Bij foto: Marléne geeft Greta en Theo Cals een verse versnapering.
� Foto: Danny Vanhoudt

Actie in juni: 
Vanaf 18.00 uur de 

derde bol ijs 
gratis!De IJspoort

Bergstraat 2
Sweikhuizen

SWEIKHUIZEN
De IJspoort bovenop de berg in Sweikhuizen is het nieuwe zo-
merse pareltje van de regio. Het gloednieuwe zaakje is gevestigd 
in boerderij Cals en wordt gerund door Marléne Satta en haar 
man Twan van Heeswijck. “We zijn enorme liefhebbers van ijs en 
hebben al heel veel geproefd en gezocht naar de lekkerste bol-
len. Daarom zijn we heel kieskeurig en willen we alleen maar het 
beste van het beste aanbieden.”


